
God woont bij de mensen – Schrijvers voor gerechtigheid 

 

Intro: 8 maten instrumentaal 

 

Alten 

1. Wat een mooie dag! Licht valt door de ruiten. 

God klopt bij ons aan. Neemt ons mee naar buiten. 

 

T.S.: 4 maten  

 

Mezzo’s 

2. Wat een mooie dag. Iedereen wordt wakker. 

Alles krijgt weer kleur. Alle mensen lachen. 

 

Allemaal 

God maakt alles nieuw! 

 

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopranen 

3. Op die gouden dag, hoef je niet te wachten. 

Elke goede daad, laat de boodschap achter: 

 

Allemaal 

God maakt alles nieuw! 

 

Refrein    (God woont bij… etc.) 



T.S.: 8 maten 

 

 

Bridge:   

   Tegelijk sop + mez 

Sopr=>  God   woont         bij          ons.      

   God      leeft       in       ons. 

Mez=>  God woont bij ons, woont bij jou, woont bij mij. Onze 

   God  leeft  in  ons,     leeft  in jou,    leeft   in mij. 

 

  Tegelijk sop + mez + alten 

Sopr=>  God   woont         bij          ons.      

   God      leeft       in       ons. 

Mez=>  God woont bij ons, woont bij jou, woont bij mij. Onze 

   God  leeft  in  ons,     leeft  in jou,    leeft   in mij. 

Alt=>   En het feest gaat maar door, we vergeten de tijd. Waar de liefde regeert, is de hemel een feit. 

   En het feest gaat maar door, we vergeten de tijd. Waar de liefde regeert, is de hemel een feit. 

 

 

T.S.:  2 maten 

 

 

Refrein    (God woont bij… etc.) 

 

 

 

Outro: 

 

 


